
Zoutleeuw, 

wondermooie 

stad!  
 

 

Het is al meer dan 500 jaar geleden, maar vroeger heette Zoutleeuw gewoon ‘Leeuw’. 

In deze tijd, de tijd van keizers en hertogen, grote godsdienstoorlogen en de recent 

uitgevonden boekdrukkunst, sprak je dat uit als: ‘Leuua’. Probeer zelf maar eens!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel Van Luxemburg, gekend als 
Keizer Karel V.  

Maarten Luther, een theoloog  
(vraag aan de leerkracht wat dat betekent!) 

Oude boeken… 
 
Een tekening waarop je ziet hoe 
boeken werden gedrukt.  
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En waar komt dat ‘zout’ dan 

vandaan?  
 

In de 16de eeuw, dat is ergens tussen 1501 en 1600, 

schreef een jongen met de naam ‘Guilelmus van 

Ottenborch’ uit Soutleu zich in aan de Universiteit van 

Leuven. Zoutleeuw was toen een havenstad waar het 

product zout werd ingevoerd. We denken dus dat ‘leeuw’ 

van ‘leuua’ komt en ‘zout’ van ‘sout’.  

Soutleu, of zoals wij nu zeggen: Zoutleeuw.  

 

Naast zout, was er in Soutleu ook een grote lakenindustrie. Het ‘Leeuwse laken’ werd 

verhandeld op heel wat plaatsen en ging zelfs tot in Frankrijk en Engeland. Door de 

ligging van de stad, aan de rivier de Kleine Gete, was het erg makkelijk om via schepen 

allerlei dingen te bekomen en te verhandelen. Later gingen de verhandelingen langs de 

stad Tienen, toen de Gete ook daar in 1525 bevaarbaar werd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een stukje van de Universiteit van 
Leuven 

De Kleine Gete 

De Lakenhalle 


