MIIN LEUKE SCHOOL

Deze school is de leukste op aarde,
Alle klassen zijn van grote waarde.
Voor iedereen is er een PLekje.,
hier voelt iedereen zich thuis.
Nebk als de wind
en zijh geruis,

de zon el Janheke maal,
kuninen we samen met de leerkrachten alles aan
en kunnen we er volop voor blijven gaan!

Door Chelsea Brans




Zo vind je de weg naar onze school...

< SPRING MEE OP ONZE BUS EN MAAK DE RIT VAN JE LEVEN
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We Leren met ons
hoofd,
we doen met ohze
handewn,
en voelen met ons
hart.

Zo vinden we met onze talenten elic onze eigen weg.



< EEN GOEDE RIT VOOR ‘IEDER-EEN’
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We moeten weer wat meer van onkunde leren houden.
Het is allemaal veel te af. Screenclean.
Een vierkant moet een vierkant zijn.
Geen afwijking is toegestaan.
4 rechte hoeken, perfect gelijke zijden.
Ik meet het na, hoor!

Ook relaties moeten voortaan screenclean.
Er mag niks meer scheef zitten.

We moeten weer wat meer van onkunde leren houden.
Van kieren in huizen, van trapeziums.
Van iets wat scheef zit.

Niets mooiers dan het rechttrekken.
En dan achteraf samen zuchten: “Het is bijna een vierkant... Bijjna...”

Geert De Kockere
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Op het einde van de dag rijdt de leraar als leerling
en de leerling als leraar naar huis...

VERWONDERING




Leerlingen

Ouders Schoolmedewerikers

Oudercomité Parochie

Schoolbestuur

cLs

Leerkrachben

B






